Een Academie voor Ouders, wat kun je je daarbij voorstellen? Wij bieden een plek aan waar je inspiratie kunt
opdoen, voor het dagelijkse opvoeden. Wij verwelkomen graag ouders, grootouders, overige opvoeders die
inzicht en inspiratie zoeken in hun taak als opvoeder. Antroposofie is hierbij een inspiratiebron, de thema’s die
worden aangereikt zijn verdiepend. Een kans om bij te tanken, uit te wisselen, te verdiepen en te
experimenteren. Wel of geen bekendheid met de Antroposofie is niet van belang, ieder is bij ons welkom!

1°jaar

e Jaarfeesten
e Menskunde/Pedagogiek
e Nat-in-nat schilderen

e  Zintuigen
e Temperamenten
e  Euritmie

e Lezingen thema: Voeding/ Ziektebeelden/Opvoeden in de 21° eeuw/Nieuwetijdskinderen
e Planetentypen
e  Kunstzinnige invulling van de vertelstof uit de klassen van de lagere Vrije School

Praktische Informatie
De dagen zullen gehouden worden op: 23 september 2017, 25 november 2017, 10 maart 2018 en 26 mei 2018
De locatie zal zijn: Vrije School Amersfoort — Romeostraat 74 — 3816 SE Amersfoort

Aanmelding

Aanmelding/inschrijven kan vanaf heden tot uiterlijk 31 augustus 2017. De kosten bedragen 225 euro p.p.
(echtparen/partners kunnen zich gelijktijdig opgeven voor 210 euro p.p.) Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij
de cursusleiding van Academie voor Ouders Amersfoort: avoamersfoort@gmail.com . Maximaal kunnen wij 30
cursisten laten starten.

Voordeel
Als je je voor 30 juni 2017 opgeeft, bedragen de kosten 215 euro p.p. (echtparen/partners kunnen zich voor
deze datum gelijktijdig opgeven voor 200 euro p.p.).

Voor meer informatie kunt u ons mailen op: avoamersfoort@gmail.com
U kunt ons ook bezoeken op facebook: https://www.facebook.com/academievooroudersamersfoort/
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